Memory

Maak de memory kaarten (zie volgende pagina’s), schud ze en leg ze op de kop op tafel. Lees en
bespreek HC zd 27, v/a 74 als voorbereiding en speel daarna het spel.

Spelregels: Om de beurt twee kaartjes keren. Wie gelijke nummers trekt en een goed paar heeft, leest
hardop voor wat op de kaartjes staat. Soms bestaat een set uit een kaart met een dwaling en een
kaart met bijbelse betekenis. Soms zijn beide kaartjes van een set waar. Wie een set hardop
voorgelezen heeft moet zeggen of klopt wat op de kaartjes staat of niet, en waarom dat zo is.

Daarna is de beurt afgelopen, de volgende mag keren. (Dus niet nog een keer als je een goed paar

hebt omgedraaid).

Voor de kaartjes, zie volgende pagina’s.

Alternatief: Hieronder staat de tekst van de memory-kaartjes in een tabel. Geef een kopie van de
tabel aan de jongeren. Kies om beurten een nummer, lees dat hardop voor en leg uit of deze

uitspraken kloppen of niet.

1. De besnijdenis wijst naar een komend offer.

1. De doop wijst terug naar het volbrachte offer.

2. In het oude testament was de besnijdenis teken
van het verbond.

2. In het nieuwe testament is de doop teken van het
verbond.

3. Pas als je gelooft kun je gedoopt worden, daarom
mag je baby's niet dopen.

3. Kinderen van gelovigen horen bij het verbond, de
relatie die God met zijn volk heeft. Zij horen gedoopt
te worden.

4. De doop laat zien dat iemand voor geloof in God
kiest.

4. De doop laat zien dat God zijn beloften aan
iemand geeft.

5. In het Oude Testament staat een duidelijk bevel
om jongetjes te besnijden op de achtste dag.

5. In het Nieuwe Testament kun je niet een speciale
tekst aanwijzen dat kinderen gedoopt moeten
worden.

6. Het geloof is voor volwassenen die het goed
kunnen begrijpen.

6. Jezus laat zien dat kinderen er echt bij horen
door hen bij zich te roepen en te zegenen.

7. De familieband is niet belangrijk voor God. Hij
benadert ieder mens persoonlijk. Elk individu staat
op zichzelf en moet zelf kiezen voor of tegen God.

7. God werkt in hele families en geslachten. Dat kun
je in heel de bijbel aanwijzen. Daarom is het logisch
dat kinderen erbij horen.

8. De doop gebeurt op basis van het geloof van de
mens.

8. De doop vindt plaats op basis van Gods belofte
voor de mens.

9. Door de besnijdenis zette God het volk van
Abraham apart.

9. Door de doop zet God de gelovigen als zijn volk
apart.

10. Het bloed van de besnijdenis is een teken dat
de schuld voor God nog betaald moet worden.

10. Het water van de doop is een teken dat voor de
schuld betaald is.

11. Doop en besnijdenis hebben niets met elkaar te
maken.

11. De doop is gekomen in de plaats van de
besnijdenis. Christus heeft de besnijdenis niet
afgeschaft maar vervuld.

12. In de bijbel wordt verteld dat hele huisgezinnen
gedoopt werden, Hand. 16 : 15,33; 1 Kor. 1 : 16.
Daaruit kun je zien dat kleine kinderen ook gedoopt
moeten worden.

12. Petrus zegt: Want voor u is de belofte en voor
uw kinderen, dus moet je kleine kinderen dopen.




De besnijdenis wijst naar
een komend offer.

De familieband is niet
belangrijk voor God. Hij
benadert ieder mens
persoonlijk. Elk individu
staat op zichzelf en moet
zelf kiezen voor of tegen
God.

10.

Het bloed van de
besnijdenis is een teken
dat de schuld voor God nog
betaald moet worden.

In het Oude Testament
staat een duidelijk bevel
om jongetjes te besnijden
op de achtste dag.

De doop gebeurt op basis
van het geloof van de
mens.

Pas als je gelooft kun je
gedoopt worden, daarom
mag je baby's niet dopen.

Het geloof is voor
volwassenen die het goed
kunnen begrijpen.

Door de besnijdenis zette
God het volk van Abraham
apart.




De doop wijst terug naar
het volbrachte offer.

God werkt in hele families

en geslachten. Dat kun je
in heel de bijbel aanwijzen.
Daarom is het logisch dat
kinderen erbij horen.

10.

Het water van de doop is
een teken dat voor de
schuld betaald is.

In het Nieuwe Testament
kun je niet een speciale
tekst aanwijzen dat
kinderen gedoopt moeten
worden.

De doop vindt plaats op
basis van Gods belofte
voor de mens.

Kinderen van gelovigen
horen bij het verbond, de
relatie die God met zijn volk
heeft. Zij horen gedoopt te
worden.

Jezus laat zien dat

kinderen er echt bij horen
door hen bij zich te roepen
en te zegenen.

Door de doop zet God de
gelovigen als zijn volk
apart.




